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TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHỤNG VỤ VÀ THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 

Tĩnh Tâm Curia Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Houston, TX – 14 tháng 7, 2018 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

1.  Nhờ Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, mà công trình cứu độ chúng ta của Thiên Chúa được thực hiện.  Phụng 

Vụ là phương thế tuyệt vời nhờ đó các tín hữu có thể diễn tả trong cuộc sống của mình và tỏ bày cho những 

người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính, một Hội Thánh có đặc tính 

vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành hoạt động 

vừa chiêm niệm, vừa hiện diện nơi trần gian nhưng đồng thời cũng là lữ khách. 

2.  Hằng ngày, Phụng Vụ kiến tạo những người bên trong Hội Thánh thành đền thờ của Chúa, thành nơi cư 

ngụ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần, để đạt tới mức sung mãn của Đức Kitô.  Nhờ đó, Phụng Vụ tăng 

cường sức lực cho họ cách lạ lùng để rao giảng Đức Kitô; và như một dấu chỉ được nêu cao trước mặt muôn 

dân ngõ hầu con cái Thiên Chúa được qui tụ lại cho đến khi thành một đàn chiên theo một Chúa chiên. 

Bản Tính và Tầm Quan Trọng của Phụng Vụ trong Ðời Sống Hội Thánh 

3.  Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.  Công trình cứu chuộc nhân loại và 

tôn vinh Thiên Chúa được tiên báo trong Cựu Ước nay được Đức Kitô hoàn tất, đặc biệt là qua mầu nhiệm 

Phục Sinh của Người.  Nhờ phép Rửa, con người được tháp nhập vào mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô: 

cùng chết, cùng chịu mai táng, cùng sống lại với Người.  Hội Thánh không bao giờ bỏ việc cùng nhau qui tụ 

để cử hành mầu nhiệm Phục Sinh: bằng việc đọc những lời nói về Người trong Thánh Kinh, bằng việc cử hành 

Thánh Lễ trong đó hiện tại hóa “sự vinh thắng và khải hoàn nhờ cái chết của Người” đồng thời cảm tạ Thiên 

Chúa về ân sủng khôn tả của Ngài trong Chúa Giêsu Kitô. 

4.  Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh của Người, đặc biệt là trong việc cử hành Phụng Vụ.  Người hiện 

diện trong Thánh Lễ không những chỉ trong con người của thừa viên của Người, nhưng nhất là hiện diện thực 

sự dưới hình Bánh Rượu.  Người hiện diện thực trong các Bí Tích nhờ quyền năng của Người.  Người hiện 

diện thật trong Lời Người vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh.  Sau hết Người 

hiện diện trong cộng đoàn khi Hội Thánh khẩn cầu và hát Thánh Vịnh, như chính Người đã hứa: “Ðâu có hai, 

ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20). 

5.  Vì thế, Phụng Vụ đáng được coi là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, trong đó công 

cuộc thánh hóa con người được biểu tượng bằng những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác 

nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Đức 

Kitô, nghĩa là gồm cả Ðầu cùng các chi thể của Người. 

6.  Phụng Vụ trần gian là nơi chúng ta tham dự bằng việc nếm trước Phụng Vụ Thiên Quốc; là nơi chúng ta 

hợp cùng toàn thể đạo binh Thiên Quốc đồng thanh chúc tụng Chúa: trong khi kính nhớ các Thánh, chúng ta 

hy vọng được thông phần và đoàn tụ với các Ngài; chúng ta mong đợi Đức Kitô, cho đến khi Người xuất hiện 

và chúng ta cũng sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. 

7.  Phụng Vụ Thánh không hoàn thành mọi hoạt động của Hội Thánh.  Vì con người cần được mời gọi để tin 

và hoán cải trước khi có thể đến tham dự Phụng Vụ.  Cho nên Hội Thánh loan truyền sứ điệp cứu rỗi cho 

những kẻ không tin, để mọi người nhận biết một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đồng thời cũng nhận biết 

Ðấng Ngài sai đến là Đức Kitô, và thống hối, hoán cải cách sống của họ.  Còn đối với các tín hữu, Hội Thánh 

phải luôn luôn rao giảng đức tin và lòng thống hối; giúp họ sẵn sàng đón nhận các Bí Tích, dạy họ giữ trọn 

những điều Đức Kitô đã truyền, thúc giục họ tham gia mọi việc bác ái, đạo đức và tông đồ để làm chứng cho 

Chúa. 

8.  Phụng Vụ là tột đỉnh mà mọi hoạt động của Hội Thánh hướng về, đồng thời là nguồn mạch phát sinh mọi 

năng lực của Hội Thánh.  Thực vậy, mọi công lao của việc tông đồ đều nhằm làm cho mọi người, nhờ đức tin 

và Phép Rửa mà trở nên con cái Thiên Chúa, cùng nhau qui tụ ngợi khen Chúa giữa lòng Hội Thánh, thông 

phần Hiến Tế và dự Tiệc của Chúa.  Vì thế, chính Phụng Vụ, nhất là Thánh Lễ, là nguồn mạch chảy tràn ân 

sủng vào lòng chúng ta và làm cho chúng ta được thánh hóa trong Đức Kitô một cách hữu hiệu, đồng thời 

Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh.  Nhưng muốn thâu đạt được hiệu năng toàn vẹn ấy, các tín hữu cần đến 

tham dự Phụng Vụ Thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí với ngôn ngữ, và cộng 
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tác với ân sủng trên trời, để đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích.  Vì thế cho nên, các mục tử phải làm 

mọi cách để giúp họ tham gia Phụng Vụ một cách ý thức, tích cực và hữu hiệu. 

9.  Tuy nhiên, đời sống thiêng liêng không chỉ bao gồm việc tham dự Phụng Vụ Thánh.  Bởi vì các Kitô hữu 

được mời gọi cầu nguyện chung, mà còn phải cầu nguyện riêng và cầu nguyện không ngừng như Thánh Phaolô 

đã dạy.  Thánh nhân còn dạy chúng ta luôn mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của 

Người được biểu lộ nơi thân xác chúng ta.  Vì vậy, trong Thánh Lễ, khi chúng ta xin Chúa khi chấp nhận của 

lễ linh thiêng được dâng lên, thì cũng xin Ngài biến đồi chính chúng ta thành “lễ vật vĩnh cửu” đẹp lòng Chúa. 

Huấn Luyện Phụng Vụ và Tham Dự Tích Cực 

10.  Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự Phụng Vụ một cách trọn vẹn, 

có ý thức và tích cực.  Nhờ bí tích Rửa Tội, việc tham dự Phụng Vụ trở thành quyền lợi và bổn phận của họ.  

Trong việc canh tân và cổ võ Phụng Vụ, cần phải hết sức để tâm đến việc tham dự trọn vẹn và tích cực của 

toàn dân: vì Phụng Vụ là nguồn mạch trước tiên và thiết yếu, từ đó các tín hữu múc lấy tinh thần Kitô giáo 

đích thực.  Để đạt được điều đó trong mọi hoạt động Phụng Vụ, các tín hữu phải được đào luyện chu đáo về 

Phụng Vụ. 

Mầu Nhiệm Thánh Lễ 

11.  Thánh Lễ là Bí Tích tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất, là mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua, trong đó khi lãnh 

nhận Đức Kitô, tinh thần chúng ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho chúng ta một vinh quang tương 

lai.  Vì thế, Hội Thánh hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những 

khách bàng quan, câm lặng, nhưng như những người thấu triệt mầu nhiệm ấy nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: 

họ tham dự hoạt động thánh một cách có ý thức, thành kính và tích cực: họ được Lời Chúa đào luyện; được 

bổ sức nơi bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa; họ tạ ơn Chúa; và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ 

tay linh mục mà còn liên kết với ngài, họ dâng chính mình; và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô, họ được hiệp 

thông chặt chẽ với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người. 

Kết Luận 

12.  Mục đích chính của việc cải tổ Phụng Vụ là giúp tín hữu tham dự một cách có ý thức, tích cực và đầy đủ.  

Muốn có ý thức thì cần phải học hỏi về Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ vì Thánh Thể là tột đỉnh và nguồn 

mạch của đời sống Hội Thánh nói chung và của đời sống từng tín hữu nói riêng.  Cử hành Phụng Vụ là cử 

hành Mầu Nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô.  Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được cùng chết với Đức Kitô và 

được sống lại với Người.  Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta được hiệp thông với Chúa Ba Ngôi và với nhau.  

Qua việc tham dự Phụng Vụ chúng ta diễn tả đức tin của mình và kết hợp với nhau thành Nhiệm Thể Đức 

Kitô.  Việc tham dự cách đầy đủ, có ý thức và tích cực của các tín hữu là mục tiêu và nguyên tắc hướng dẫn 

việc canh tân Phụng Vụ.  Công Đồng Vaticanô II muốn canh tân những gì có thể thay đổi được để đạt được 

muc tiêu này.  Vì Nghi Thức Phụng Vụ là nghi thức chung của toàn thể Hội Thánh, không ai, kể các các linh 

mục quyền thay đổi hay thêm bớt bất cứ điều gì trong nghi thức này. 

13.  Như thế, muốn tham dự Phụng Vụ một cách hữu hiệu, Hội Thánh mời gọi chúng ta ngoài việc học hỏi để 

hiểu biết về Phụng Vụ, chúng ta trước hết phải chuẩn bị tâm hồn cách kỹ càng, phải tham dự cách tích cực và 

trọn vẹn, phải lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường nhật của mình sau khi ra về, 

đặc biệt là giới luật yêu thương.  Có như thế Phụng Vụ mới không trở nên vô ích cho chúng ta, và Thánh Lễ 

mới thật sự trở nên tột đỉnh và nguồn mạch của đời sống chúng ta. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi viết dựa Theo Hiến Chế Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)  

Các câu hỏi để suy nghĩ thảo luận: 

1) Thánh Lễ là gì? Mục đích của Thánh Lễ là gì? 

2) Làm sao nhờ Phụng Vụ mà “các tín hữu có thể diễn tả trong cuộc sống của mình và tỏ bày cho những 

người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính”? 

3) Theo Hiến Chế Phụng Vụ Thánh, điều quan trọng nhất khi tham dự Thánh Lễ là gì? Tại sao? 

4) Muốn tham dự Thánh Lễ cách tích cực, trọn vẹn và có ý thức, tôi phải làm gì?Tôi đã tham dự bao nhiêu 

Thánh Lễ? và cuộc đời tôi được biến đổi thế nào sau mỗi Thánh Lễ?  
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TRƯỜNG CỦA ĐỨC MARIA, NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ 
Viết theo Thông Điệp ECCLESIA DE EUCHARISTIA Thánh Gioan Phaolô II 

và Tông Huấn SACRAMENTUM CARITATIS của Đức Bênêđictô XVI 
 

1.  Ở trung tâm của đức tin Công giáo của chúng ta là niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu 

trong Bí tích Thánh Thể.  Nếu muốn trở nên những người Công giáo tốt hơn và củng cố mối liên hệ với 

Chúa, chúng ta phải đào sâu hơn tình yêu của mình với Bí tích Thánh Thể.  Làm sao chúng ta có thể làm như 

thế?  Một trong những cách tốt nhất là noi gương Đức Mẹ.  Qua việc biết Mẹ và học hỏi về cuộc đời Mẹ, chúng 

ta có thể đến gần Chúa  Giêsu Thánh Thể hơn.  Trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã dành trọn một chương cho Đức Mẹ, “Người Nữ của Thánh Thể”, và trong Tông Huấn 

Sacramentum Caritatis, Đức Bênêđictô XVI đã gọi Đức Mẹ là “khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu”.  Hôm 

nay chúng ta sẽ học hỏi về cách Đức Mẹ giúp chúng ta biến cuộc đời mình thành một “hy lễ thiêng liêng đẹp 

lòng Thiên Chúa” như thế nào qua các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI. 

Đức Mẹ của Bí Tích Thánh Thể 

2.  Là Đức Mẹ của bí tích Thánh Thể, Mẹ có thể nắm lấy tay chúng ta và dẫn chúng ta đến một mối liên hệ 

mật thiết hơn với Đức Kitô Thánh Thể.  Thoáng nhìn thì chúng ta thấy rằng các sách Tin Mừng không nói gì 

về chủ đề Đức Maria và Thánh Thể.  Nhưng chúng ta biết rằng Đức Maria hiện diện với các Tông Đồ khi các 

ngài “đồng tâm” cầu nguyện (Cv 1:14) trong khi chờ mong Chúa Thánh Thần hiện xuống.  Vì thế, chắc chắn 

rằng Mẹ cũng hiện diện trong các buổi cử hành Thánh Lễ của các Kitô hữu tiên khởi, là những người đã chuyên 

cần “bẻ bánh” (Cv 2:42).  Thánh Gioan Phaolô II nói đến việc chuẩn bị tâm hồn của Mẹ và chứng tỏ rằng Mẹ 

là một “Người Nữ của Thánh Thể” trong suốt cuộc đời của Mẹ.   

Một Mầu Nhiệm Đức Tin 

3.  Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng đức tin là “đảm bảo của những điều chúng ta hy vọng, và bằng chứng 

cho những điều chúng ta không thấy” (Dt 11: 1).  Bí tích Thánh Thể chắc chắn là một mầu nhiệm đức tin mà 

tri thức hạn hẹp của loài người không thể hiểu thấu được.  Việc tuân lệnh của Chúa Giêsu “Hãy làm việc này 

để nhớ đến Thầy”, đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ giác cảm của mình và khiêm tốn vâng theo giáo huấn của 

Chúa.  Còn lời khuyên nào tốt hơn lời Mẹ ở tiệc cưới Cana, “Hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo các con” (Ga 

2:5)?  Cũng như Chúa đã biến nước thành rượu, Người cũng có thể biến bánh và rượu thành Thịt và Máu của 

Người.  Nhờ vâng nghe lời khuyên của Mẹ, chúng ta có thể chấp nhận, dù không hoàn toàn thấu hiểu, phép lạ 

xảy ra trên bàn thờ và tin chắc vào lời Chúa, “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6:54).   

“Xin Vâng” và “Amen” 

4.  Bằng cách dâng hiến cung lòng cho việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ đã sống đức tin Thánh 

Thể thậm chí trước khi có bí tích Thánh Thể.  Lúc Truyền Tin, khi chịu thai Con Thiên Chúa, Mẹ đã báo trước 

điều xảy ra cho chúng ta khi Rước Lễ.  Theo Thánh Gioan Phaolô II thì “có một sự tương tự sâu xa giữa lời 

‘Xin Vâng’ mà Mẹ đã thưa cùng thiên sứ, và lời ‘Amen’ mà các tín hữu thưa khi lãnh nhận Mình Máu Thánh 

Chúa”.  Mặc dù chúng ta đôi khi quên đi ý nghĩa của câu trả lời của mình với lời công bố “Mình Thánh Chúa 

Kitô”, khi thưa “Amen” chúng ta tuyên xưng đức tin rằng Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí tích Thánh 

Thể.  Đức tin của Mẹ vào mầu nhiệm Truyền Tin tiền liệu đức tin của Hội Thánh vào bí tích Thánh Thể.   

Hy Tế 

5.  Không thể phủ nhận rằng có một chiều kích hy tế trong bí tích Thánh Thể.  Mình và Máu của Đấng mà 

chúng ta nhận lãnh trong Bí Tích Cực Trọng này đã được hiến tế để chuộc tội chúng ta.  Nếu đau khổ là một 

phần quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, thì đau khổ cũng tràn ngập đời Mẹ.  Bắt đầu với cuộc Truyền Tin, 

và đặc biệt với lời tiên tri của ông Simeon về Cuộc Khổ Nạn khi Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ (“một lưỡi 

gươm sẽ thâu qua lòng Bà”) và lên đến tột đỉnh trong cái chết của Chúa trên Thập Giá, Mẹ đã thực sự thông 

phần vào hy tế của Đức Kitô.  Đức Gioan Phaolô II nói:   

Từng ngày, chuẩn bị cho đồi Canvê, Đức Maria đã sống một loại “Thánh Thể đã tiền dự”, có thể nói là 

một cách “rước lễ thiêng liêng” bằng ước muốn và hiến dâng.  “Thánh Thể tiền dự” này sẽ được hoàn tất 
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bằng sự kết hợp với Con Mẹ trong cuộc Thương Khó, và rồi được diễn đạt, sau Phục Sinh, qua sự tham dự 

của Mẹ vào việc cử hành Thánh Thể mà các Tông Đồ chủ sự để tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa.   

6.  Trong Tông Huấn Sacramentum Caritatis, Đức Bênêđictô XVI viết “Khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu, 

được mời gọi trong từng giây phút trở thành một phụng tự thiêng liêng và một hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa”.  

Ngài giải thích cách Đức Mẹ đã biến đời Mẹ thành “hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa” như thế nào để ta noi theo: 

Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của Mẹ và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của 

một người Mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra.  Và cuối cùng chính Đức Giêsu Kitô 

khi hấp hối trên thập giá đã ban Mẹ làm Mẹ của môn đệ qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà!” (Ga 19:26-

27).  Từ lúc Truyền Tin cho đến Thập Giá, Đức Maria là Đấng đón nhận Lời Nhập Thể trong lòng Mẹ và 

cuối cùng nằm yên trong sự im lìm của cái chết.  Rốt cuộc, Mẹ là người giang tay đón lấy thân xác bị phó 

nộp và bây giờ đang bất động của Đấng đã yêu những kẻ thuộc về mình “cho đến cùng” (Ga 13:1)….  Mẹ 

là Đấng vô nhiễm, đón nhận vô điều kiện ân huệ của Thiên Chúa và với cách thức này tham dự vào công 

trình cứu độ.  Đức Maria thành Nazareth, hình ảnh của Hội Thánh vừa được khai sinh, cho chúng ta thấy 

rằng mỗi người chúng ta được mời gọi lãnh nhận quà tặng là chính Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. 

Kinh Magnificat 

7.  Theo Thánh Gioan Phaolô II, “trong Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh được kết hợp hoàn toàn với Đức Kitô 

và sự hy sinh của Người và đã nhận lấy tinh thần của Đức Mẹ làm tinh thần của mình.  Chân lý này có thể 

được hiểu sâu hơn bằng cách dùng chìa khóa Thánh Thể để đọc lại kinh Magnificat”.  Khi Mẹ công bố “Linh 

hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi”, Mẹ ca ngợi Chúa 

“qua” Chúa Giêsu (trong lòng Mẹ), “trong” Chúa Giêsu và “với” Chúa Giêsu.  Đây là “thái độ Thánh Thể” 

thật sự và rằng “Thánh Thể đã được trao cho chúng ta để cuộc đời của chúng ta, giống như cuộc đời của Đức 

Mẹ, có thể hoàn toàn trở thành một Kinh Ngợi Khen”.  Thánh Louis đệ Montfort đã đề nghị đọc kinh 

Magnificat ngay sau khi Rước Lễ.  Khi làm như thế, chúng ta kết hợp lời của mình với lời của Mẹ và để cho 

đức tin hoàn hảo của Mẹ thấm nhuần đức tin yếu đuối của chúng ta! 

Kết Luận 

8.  Hy vọng từ nay, mỗi khi đọc kinh Tessera, chúng ta nhớ rằng Đức Mẹ không những là “Người Nữ Thánh 

Thể”, mà còn là “Mẹ của Thánh Thể”.  Chúng ta xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta “được lòng tin Chúa, lòng cậy 

Ðức Bà cho đầy đủ”; xin cho có một “Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến, để… có sức làm tròn 

mọi việc, chỉ vì mến Chúa và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em” chúng ta, xin cho có 

một “Ðức Tin vững vàng không lay chuyển” như Đức Tin của Mẹ, “để… an tâm vững chí giữa những cơn đau 

khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; Ðức Tin dũng cảm,” để “đảm đương và tiến hành không nghi 

ngại, những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.  Nhờ đó, chúng ta kết hợp với 

Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể để biến tất cả “những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng”, cùng 

những ân huệ cũng như vui mừng ở đời thành “của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa” mỗi ngày.  Amen. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi 

Các câu hỏi để suy nghĩ thảo luận: 

1) Theo bạn thì Đức Tin của Mẹ có bị thử thách không?  Và bị thử thách như thế nào?  

2) Khi bị thử thách trong Đức Tin, bạn học được điều gì từ Mẹ? 

3) Chúa Giêsu hiện diện thật trong Thánh Lễ như thế nào? 

4) Làm sao bạn có thể biến đời mình thành một “hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa”? 

Thông Báo của Ban Giáo Lý Việt Nam – TGP Galveston-Houston 

1. Lớp Thánh Lễ: ngày Chúa Nhật 19 tháng 8, 2018 từ 10 AM đến 5 PM tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  

Xin liên lạc Cô Liên 832-641-4817 hay Cô Diệp 832-433-8705. 

2. Lớp Cựu Ước: ngày 9 tháng 9 đến 9 tháng 12, 2018 từ 10:30 AM – 12:30 PM mỗi Chúa Nhật tại Giáo Xứ Đức 

Kitô Ngôi Lời Nhập Thể  – xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ 281-495-8133 hay bằng email: giaolygh@gmail.com. 

3. Các Lớp khác tại Lộ Đức và La Vang sẽ được thông báo sau. 
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